Het verhaal van Georges en Odette

1 mei 1961. De zon straalt op deze mooie lentedag doordrenkt met de geur van wilde bloemen. Odette en Georges staan vol vreugde en liefde voor het altaar van het prachtige kerkje in Opbrakel. Het jonge koppel staat aan de start van een prachtig levensavontuur. In de beginjaren van hun huwelijk wonen Odette en Georges in het ouderlijke huis van Odette. Odette’s vader, een zachtaardige man, vindt het huis te groot voor hem alleen sinds Odette's moeder op jonge leeftijd was overleden door een tragisch ongeval.
Georges werkt als elektricien in het bedrijf van zijn oom, terwijl Odette met haar passie voor mode, een mooie positie verwerft als verantwoordelijke van de jurkenafdeling bij het plaatselijke confectieatelier. Ze genieten van elkaars gezelschap en maken in hun vrije tijd graag uitstapjes per trein naar de zee.
Wanneer hun eerste kindje wordt geboren, besluiten ze een eigen plekje te vinden. Ze kopen een knus huisje aan de rand van Brakel, dicht bij het bos. Philip wordt geboren op 12 maart 1971, en drie jaar later maakt dochter Marleen hun gezin compleet.
Georges en Odette zijn echte levensgenieters; hun motto luidt: "Het leven is te kort om niet gelukkig te zijn." Ze genieten dan ook van elk moment: ze reizen betreft, nodigen vrienden en familie uit, gaan met de kinderen naar de kermis om te lachen in de botsauto's en te smullen van gigantische suikerspinnen.
Philip en Marleen groeien op tot zelfstandige en competente volwassenen. Philip krijgt een aanbod om in Duitsland te gaan werken, daar ontmoet hij zijn toekomstige echtgenote. Marleen wordt kleuterjuf en besluit met haar echtgenoot om een mooi huis te kopen dicht bij Georges en Odette.
Op 56-jarige leeftijd gaat Georges met pensioen, maar hij besluit niet stil te zitten. Samen met Odette blijft hij veel reizen, hij sluit zich aan bij Okra en een wandelclub, en geniet van het leven tot het uiterste.
Maar dan slaat het noodlot toe: 23 jaar na zijn pensionering wordt darmkanker ontdekt bij Georges. Ondanks verschillende therapieën en medische adviezen verslechtert zijn gezondheid snel. De zorg voor Georges wordt te zwaar, en Georges en Odette besluiten dat een verhuis naar het lokale woonzorgcentrum de beste optie is voor hen. Odette laat haar echtgenoot niet los en blijft dag en nacht aan zijn zijde, haar liefde voor hem is nog steeds even groot als op de dag dat ze trouwden. Ze helpt de verpleeg- en zorgkundigen waar ze maar kan.
Marleen komt drie keer per week op bezoek en probeert haar moeder af en toe mee te nemen om te winkelen of te wandelen, zodat ze haar gedachten kan verzetten. Philip belt regelmatig en komt minstens één hele dag per maand op bezoek met zijn dochter Anke om te helpen waar ze kunnen. Ook hun kleinzoon Wannes springt regelmatig binnen wat veel vreugde brengt in het leven van Georges en Odette en een bron van troost is op moeilijkere dagen.
In maart 2020 gaat de gezondheid van Georges snel achteruit en ondanks alle goede zorg, sterft hij op 20 maart, in het bijzijn van Odette, Philip en Marleen. De begrafenisdienst vindt plaats in het mooie kerkje waar ze ooit trouwden, met witte lelies die de ruimte vullen en mooie woorden van iedereen die hem lief heeft. Maar ondanks dit warme afscheid blijft in Odette ‘s hart een leegte achter die altijd zou blijven.
Odette besluit terug te verhuizen naar hun huis en daar te blijven wonen zolang ze dat nog kan. De foto van Georges op haar nachtkastje, voor altijd in haar hart. Ze neemt de draad weer op bij Okra, maakt mooie bloemstukken, en drinkt regelmatig een koffietje met de buren. Marleen haalt haar wekelijks op om te gaan eten of winkelen. Af en toe bezoeken ze samen Philip in Duitsland.
Odette moet regelmatig op controle voor haar nieren, die sinds een tiental jaren slechts voor de helft functioneren. Dialyse is een optie, maar Odette wil daar niets van horen. Ze houdt zich aan het voorgeschreven dieet en volgt de medische instructies nauwkeurig op.
In september 2023 slaat het noodlot opnieuw toe: Odette wordt naar het ziekenhuis gebracht na een beroerte. Haar herstel verloopt moeizaam, met verlammingsverschijnselen aan haar linkerzijde en problemen met eten en slikken. Ze kan zich niet meer zelfstandig verplaatsen en brengt het grootste deel van de dag in bed door. Marleen en Philip besluiten dat ze niet meer thuis kan blijven wonen en Odette verhuist naar hetzelfde woonzorgcentrum waar ze eerder met Georges verbleef.
